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Aantekeningen bij het Dagboek voor Mientje.

Door Vic Roothaan (B.V.P. 18.03.1921)

Het dagboek is geschreven door mijn moeder Wilhelmina Francisca Elisabeth Roothaan-Stréater,
geboren 22 april 1882 te Aken en overleden 18 januari 1968 te Nijmegen. Het is geschreven voor haar
dochter Wilhelmina Elisabeth Maria Robinson-Roothaan geboren 7 april 1917 te Nijmegen. Het omvat
de periode tussen 25 april 1943 en 24 november 1944.

Voorgeschiedenis.

Begin september 1939 viel Duitsland Polen binnen en verkiaarden Engeland en Frankrijk zich
eveneens in oorlog met Duitsland. Nederland bleef neutraal totdat Duitsland - niet onverwacht - op 10

Mei 1940 - ook Nederland binnenviel.

Mijn zus Mien had in 1938 George Robinson leren kennen en zij hadden het plan t.z.t. te trouwen.
Omdat George in Engeland woonde en werkte, overwoog mijn moeder, dat, wanneer ook Nederland
in de oorlog betrokken zou raken, Mien en George mogelijk jarenlang van elkaar gescheiden zouden
worden. Daarom stelde ze Mien voor dat zij zou proberen naar Engeland te komen (wat inmiddels
minder eenvoudig was). Zij kreeg de gelegenheid mee te gaan met een familie Jurgens die voor de
Unilever naar Engeland moest. Zij zou voor een jaar in dienst komen als hulp voor de kinderen. Zij
vertrok in Maart 1940.

Nadat Nederland door de Duitser was bezet was er af en toe briefcontact mogelijk - eerst via Moeders
zus tante Angela in de Verenigde Staten, en, nadat ook die (in december 1941) in de oorlog betrokken
raakten, via tussenpersonen in Zwitserland of Zweden. Zo kregen wij het bericht van haar huwelijk op
4 november 1942. George was inmiddels militair in het Britse leger en Mien kwam in dienst bij het
Nederiandse - militaire - "Bureau Inlichtingen” in London waar zij de zorg voor het archief kreeg. Na de
bevrijding van Zuid-Nederland in september 1944 kregen we via tussenpersonen en een enkele brief
weer bericht van haar en vernamen in november dat het bureau naar Eindhoven overgebracht was en
dat de kans bestond dat zij binnenkort eens in Nijmegen op bezoek zou kunnen komen. Op 8
december 1944 (tijdens een granaatbeschieting van de omgeving van ons huis!) kwam zij enige uren
op bezoek. Bij die gelegenheid moet mijn moeder haar het dagboek gegeven hebben.

In 1993 was Mien's dochter Bridget (Bibi) uit Engeland op bezoek bij ons in Dongen. Bij die

gelegenheid maakte zij een opmerking over het dagboek, waarvan het bestaan mij onbekend was. Op

mijn verzoek maakte zij er een fotokopie van zodat onze familie het kon lezen.




Voor wat betreft mijzelf:

In 1943 ging ik deelnemen aan een kleine verzetsgroep met mijn vriend de student Toon Frederiks, de
studenten Jos van de Hovell en Gerard Jansen op de Haar en Marius van Beek vertegenwoordiger bij
de vleeswarenfabriek Zwanenberg in Oss. Eind April 1943 trachtte de groep een staking in Nijmegen
aan de gang te maken in verband met het besluit van de Duitsers dat alle voormalig Nederiandse
militairen zich in krijgsgevangenschap moesten begeven. Ook in noord-oost Nederland werd gestaakt.
Omdat ook de universiteiten gingen sluiten waren en mijn broers Clemens uit Delft en Jan uit
Groningen naar huis gekomen. Nadat ik gewaarschuwd werd, dat Toon Frederiks gearresteerd was
verliet ik onmiddellijk ons huis. Na ongeveer een half uur viel de Duitse politie binnen en nam in mijn
plaats mijn beide broers als gijzelaars gevangen. De dag daarop werden ze met Frederiks, de
gebroeders van der Veer en Marinus Fest naar de politiegevangenis in Hengelo gebracht waar de vier
laatsten voor een standgerecht moesten verschijnen en Frederiks en de van der Veers ter dood
veroordeeld en geéxecuteerd werden. Hun lichamen werden verdonkermaand en nooit
teruggevonden. Clemens en Jan bleven tot ongeveer half Augustus 1943 in Hengelo, waarna ze naar
het kamp Vught overgebracht werden. Een groot deel van de gevangenen werd begin september
1944 bij de nadering van de geallicerde legers naar het concentratiekamp Sachsenhausen bij Berlijn
afgevoerd. Jan werd in februari op transport gesteld en kwam vermoedelijk in het dodenkamp Bergen-
Belsen terecht en zou daar eind Maart 1945 overleden zijn tengevolge van verhongering en
vlektyphus. Clemens moest met zijn medegevangenen eind april '45 het kamp verlaten, in geforceerde
marsen werden zij voor het oprukkende Russische leger uitgedreven. Hun SS-bewakers verdwenen
op de avond van 5 mei, toen ze in de buurt van Bremen beland waren. De dag voor Pinksteren '45
slaagde hij met een stel ex-medegevangenen er in met een oude bus naar Nederland terug te komen

- weliswaar onder grote zweren van honger-oedeem.
De huiselijke en familiesituatie.
In het dagboek komen de leden van mijn ouderlijke familie allemaal aan de orde:

Uit mijn vaders eerste huwelijk (1900) met Elise Biederlack: Mary (1901) en Philip (1906); mijn
halfbroer Jan (1903) was al 1919 overleden.

Uit Vaders tweede huwelijk (1910) met Wilhelmina Rahder: Lies (1911); was sinds 1932 zuster van de

congregatie van het Sacré Coeur.

Mijn vaders overleden echtgenoten werden in de familie "de moedertjes" genoemd.

Uit vaders derde huwelijk (1915) met W. F. Elisabeth Strater waren de kinderen: Mien (1917),
Clemens (1919), ikzelf Vic (1921) en Jan (1922).







